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H en bekendheid’. Volgens de auteur kun je je populari-
teit en bekendheid verbeteren door een aantal regels 
uit de marketing op jezelf toe te passen. “Door een  
opvallende persoonlijkheid met een kenmerkend 
imago te ontwikkelen, word je al snel een graag geziene  
persoon waarover veel gesproken wordt!”, legt hij uit.

We leven in een wereld waarin mensen hunkeren naar 
liefde en erkenning. 

Toch zul je in dit nummer lezen dat er meer onder en 
boven de zon is en dat een gelukkig leven mogelijk is 
zonder jezelf in de kijker te hoeven zetten…

Rechtzetting

In de vorige Wegwijzer stond bij 
het artikel 'Voor goedgelovige 
zielen' een verkeerdelijke 
verwijzing: de auteur van Alice 
in Wonderland is wel degelijk 
Lewis Carroll en niet C.S. Lewis.
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Yvan Thomas

“Door een opvallende persoonlijkheid 
met een kenmerkend imago te 

ontwikkelen, word je al snel een graag 
geziene persoon 

waarover veel gesproken wordt!”

“Door een opvallende persoonlijkheid 
met een kenmerkend imago te 

ontwikkelen, word je al snel een graag 
geziene persoon 

waarover veel gesproken wordt!”

Editoriaal

Populariteit

et valt me op dat heel wat 
politieke leiders de laatste 

tijd hebben moeten inboeten  
aan populariteit. President 
Obama was op weg om de 
populairste president van de 
Verenigde Staten te worden, 
maar door zijn voorstel van het 
nieuwe gezondheidssysteem, 
het uitblijven van de totale 
afschaffing van Guantánamo 
Bay, enz. kreeg zijn populariteit 
een serieuze deuk. Hij hoeft zich 
echter volgens de kranten geen 
zorgen te maken. De geschiede-

nis leert volgens hen dat het cijfer 
na zes maanden niets zegt over 
het uiteindelijke succes van het 
presidentschap.

Wist je trouwens dat er cursussen 
bestaan om je populariteit te ver-
hogen? Frank van Marwijk, socio-
therapeut en directeur van Body-
com Lichaamscommunicatie, hét 
trainings- en adviesbureau op 
het gebied van lichaamstaal en 
non-verbale communicatie, wijdt 
daarover uit in een artikel met 
als titel ‘Vergroot uw populariteit 



De schrijver Shakespeare, 
de componist Mozart en 
de Frank Boeyengroep 
verzuchtten allemaal: “Is 
dit nu alles?” Veel mensen 
ervaren op hun levensreis 
een gemis, een gevoel van 
leegte, van het afwezig zijn 
van iets. Er ontbreek iets, 
maar wat?

Nee
In ons land is geen “nee” te 
koop. We hebben allemaal 

een gsm in onze favoriete kleur, een 
tv op onze slaapkamer, een super-
snelle internetaansluiting, modieuze 
kleding waarmee we voor de dag 
kunnen komen, een pilletje voor ons 
geluk, Pippi Langkous in de herhaling 
en chocopasta van zeven verschillen-
de merken. 

Bevoorrecht
We leven misschien wel in de 
meest bevoorrechte samenle-
ving in de geschiedenis en toch 
beseffen we: dit is niet alles.  

Ieder mens is geschapen door 
God en behoort Hem toe of hij 
dat weet of niet en of hij dat wil 
of niet. Thuiskomen is diep van 
binnen weten wat je plek is, dat je 
geliefd bent, dat je een doel hebt. 
Dat je een geliefd kind bent van de 
Maker. 
De grote denker, Augustinus 
schreef ooit: “U hebt ons gemaakt 
voor Uzelf, o Heer, en rusteloos zijn 
onze harten totdat zij rust vinden 
in U.”

huiskomen na een reis. Heerlijk! Lekker vertrouwd. 
Knus. Veilig. Het leven wordt ook wel eens vergele-

ken met een reis. Wat de bestemming van die ontdek-
kingsreis is, is echter de vraag.

�
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van mijn vrouw en haar man (tevens ook mijn 
broer) maakten die keuze. Samen werden we 
enthousiast voor de Heer, die ons leven veran-
derde naar een leven met een doel, een huwe-
lijk waar trouw, communicatie en liefde hoog 
in het vaandel worden gedragen. We maken 
nu deel uit van de plaatselijke kerk waar we 
ons ook mogen inzetten en mogen genieten 
van de vele vriendschappen of familie die we 
bij hebben gekregen. Mijn gebed kreeg ook 
meer vorm, het was niet meer een aframme-
ling van woorden maar een dialoog met God. 
Een eeuwige toekomst, nooit meer alleen 
staan… God werd een echte, trouwe vriend 
die elke dag met ons mee wandelt. 

Nu vele jaren later weten en beseffen we 
dat Hij ons leven heeft vernieuwd, dat Hij 
ons draagt en sterkte geeft in de moeilijke  
en gemakkelijke dagen. Hij maakt deel uit van 
ons dagelijks leven en bezorgt ons een zeker-
heid die we anders nooit zouden hebben 
gekend. 

k groeide op in een tradi-
tioneel katholiek gezin. 

Begrafenissen, huwelijken, 
eerste en plechtige communie  
waren de zaken die wij als 
gezin onderhielden. 

Toen ik 11 jaar was, veranderde 
ik van school en daar leerde ik 
vrienden kennen die naar een 
evangelische kerk gingen. Onze 
gespreksonderwerpen gingen 
soms over God, wie Hij was en 
wat Hij deed. Op 13-jarige leef-
tijd ging ik met hen mee naar 
een kamp waar ik nog meer over 
God te weten kwam.

Op school bleven we niet alle-
maal in dezelfde richting zitten 
en verloren het onderlinge con-
tact toen ik naar een school ging 
in een andere stad.

Na mijn studies deed ik mijn leger-
dienst en huwde ik. Ik geloofde 
wel dat er een God bestond en 
bad regelmatig, maar mijn geloof 
was niet echt diepgaand: wie en 
hoe God werkelijk was, daar had 
ik geen zicht op.

Een tijdje voor we huwden hoor-
den we dat mijn toekomstige 
schoonzus getuige van Jehova 
was geworden. Dit deed ons op 
zoek gaan naar de inhoud van 

dat geloof. Toen we een maand 
getrouwd waren, vroeg een vrien-
din van mijn vrouw of we geen 
zin hadden om mee te gaan op 
een picknick met de evangelische 
kerk van Oostduinkerke. Ik zag dat 
wel zitten. Daar zag ik opnieuw de 
vrienden met wie ik vroeger nog 
op kamp en op school gezeten 
had. Dat Jezus gestorven, en nog 
belangrijker: dat Hij ook voor onze 
zonden gestorven was, werd daar 
opnieuw uit de doeken gedaan. 
Onze ogen werden geopend voor 
Zijn bestaan en het doel van God 
voor de mensen. Enkele weken 
later werden we uitgenodigd bij 
een buurman die ook in de evan-
gelische kerk zat en daar moch-
ten we proeven van wie God was 
en hoe Hij zich had ingespannen 
om toch een relatie te hebben 
met de mensen die eigenlijk niets 
van Hem moesten weten. We 
ontdekten het plan dat God had 
met deze wereld, hoe Hij ons een 
eeuwig leven aanbood, samen 
met Hem. Hij had Zijn zoon naar 
ons toegestuurd. Jezus Christus 
gaf zijn kostbare leven aan het 
kruis opdat al wie gelooft, gered 
zou zijn van de eeuwige dood.

Die God wilden mijn vrouw en ik 
beter leren kennen. We namen 
afzonderlijk de beslissing om Hem 
te volgen. Ook de tweelingzus 
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"Ik wist dat 
er een God 
bestond en 

bad regelma-
tig, maar mijn 

geloof had  
geen diepgang.

"Jezus Christus bezorgt ons 
een zekerheid die we anders 

nooit zouden hebben gekend." 

Ontdekking

Erik Latruwe vertelt
Niet alleen kun je de Bijbel in boekvorm 
bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op 
internetsites kun je meer te weten komen over 
de Bijbel, naslagwerken, bijbelevenementen, 
verenigingen, organisaties, enz... 

Neem alvast een kijkje.

I

DE INVLOED VAN EEN PICKNICK



vasten, kaarsen en wierook branden, allerlei 
geboden naleven en dat soort dingen. Tja, 
als je dat niet van jongs af aan hebt geleerd, 
dan is het bijna onmogelijk om dat op te 
brengen en het allemaal serieus te nemen. 
Bovendien krijg je door dit soort geloven ook 
allerlei ruzies. Want de één zegt dat het zus 
moet en de ander zo. En omdat ze er allemaal 
van overtuigd zijn dat hun eigen opvatting 
de enige juiste is, zien ze het als een heilige 
plicht om alle anderen te vuur en te zwaard 
te overtuigen, of ze via een heilige oorlog in 
de pan te hakken.
“Geef iedereen gewoon het zijne, en doe 
geen gekke dingen, dan zit het wel goed!”, 
zeggen we dan maar. “Dan zal God het ons 
echt niet kwalijk nemen dat we er verder niks 
aan doen. Want je wordt er toch doodziek 
van, van al die geloven en al die ruzies en 
oorlogen die ze met elkaar hebben!”

Toch is echt geloven heel wat anders. Geluk-
kig. Echt geloven is het persoonlijk leren 
kennen van God en aan Hem je leven toever-
trouwen omdat je weet dat Hij van je houdt 
en het beste met je voor heeft.
Het echte geloven kun je vergelijken met de 
manier waarop een goede vader met zijn kind 
omgaat en andersom. Een goede vader vindt 
het zalig als zijn kind hem overal bij betrekt 
en ongedwongen met hem omgaat. Hij vindt 
het fijn om zijn kind van alles te leren zodat 
het weerbaar is en weet hoe het moet rea-
geren op de omstandigheden. Hij troost en 
hij beschermt, hij bemoedigt en geeft goede 
raad.

Zo mag je ook met God leren leven. Dat is 
Zijn bedoeling. God wil je Vader zijn. En voor 

Hem maakt het niet uit of je daar nu wel in bent 
opgevoed of niet!

En weet je, God is niet ver, want we leven in Hem, 
en we bewegen ons in Hem. We zijn in Hem, of 
we dat nu willen of niet. Alleen merken we er zo 
weinig van omdat we potdicht zitten! We sluiten 
ons ervoor af. Het is net als met een huis in de zon: 
van buiten is het allemaal licht en warmte, maar 
wanneer de luiken en deuren gesloten zijn, is het 
vanbinnen stikdonker en muf en stikt het er van 
het ongedierte.
Maar zo gauw de deur of de luiken worden open-
gedaan, verandert dat. Onmiddellijk komt het licht 
naar binnen, ook al staat de deur maar op een kier. 
Want het licht is altijd sterker dan de dikste duister-
nis! Misschien schrikt de bewoner eerst even van 
wat er dan aan het licht komt. Maar dat is niet erg, 
want dan kan er tenminste wat aan gebeuren!
Zo is het met jou en mij ook. Het enige wat er 
gebeuren moet, is dat we de deur van ons leven 
open doen om het licht en de warmte van God 
binnen te laten. Zo begint het. 
Het contact met God is dus niet het eindpunt van 
een eindeloze weg vol rituelen en geboden. We 
mogen met dat contact beginnen. Daar hoef je 
echt niet in opgevoed te zijn, dat ligt binnen bereik 
van iedereen.

Als je op deze manier gelooft en zo met God gaat 
leven, heb je maar weinig zin meer om daar ruzie 
over te gaan maken, dat snap je wel. Dat geharre-
war krijg je alleen maar wanneer je denkt dat gods-
dienst bestaat uit het naleven van allerlei wetten en 
rituelen. Daar krijg je gegarandeerd meningsver-
schillen over , omdat iedereen wil gelijk hebben.
Maar als je God leert kennen als je hemelse Vader, 
dan wil je alleen maar dat anderen dat ook zo gaan 
beleven.

"Wat voor alle godsdiensten een eindpunt is, 
de gemeenschap met God, is voor christenen niet 
alleen het begin, maar de Bron van hun hele bestaan!"

� �

Toch is echt 
geloven heel 
wat anders. 

Gelukkig. Echt 
geloven is het 

persoonlijk 
leren kennen 

van God en aan 
Hem je leven 

toevertrouwen 
omdat je weet 
dat Hij van je 
houdt en het 
beste met je 
voor heeft.

Contact

“Zeg, heb je de voordeur op slot 
gedaan?” vraagt ze aan haar 
man bij het naar bed gaan.
“'k Geloof van wel!”, zegt hij. 
“Ja, geloven doe je maar in de 
kerk, hoor!” zegt ze een beetje 
snibbig. “Weet je het niet 
zeker?”

Nee, hij komt er niet onder-
uit, hij moet weer even naar 
beneden. Alleen maar om tot 
de conclusie te komen dat die 
deur al lang op het nachtslot 
zat natuurlijk! Dat gaat gewoon 
automatisch zonder erbij na te 
denken!

Ja, geloven doe je maar in de 
kerk! Buiten de kerk, in het 
gewone leven, heb je niet 
zoveel aan geloven. Daar moet 
je het zeker weten. Geloven en 
de kerk, dat is alleen maar voor 
de liefhebbers. Een gewoon 
mens kan daar niet zoveel mee. 
En bovendien, als je er niet 
in opgevoed bent, kún je dat 
niet eens, geloven. Het moet 
je met de paplepel zijn inge-
goten, anders is het onmoge-
lijk. Natuurlijk is het wel mooi, 
als je het geloof van huis uit 
meegekregen hebt, want je 
zal er best wel wat steun aan 
hebben. Maar als je er toevallig 
niet mee opgegroeid bent, dan 
zegt het je vaak maar weinig.
Toch zou het niet zo moeten 
zijn. Want als God er is, dan is 

Hij er voor iedereen, of je er nu in opge-
voed bent of niet. Als het waar is dat je 
alleen maar in God kunt geloven als je 
toevallig gelovig bent geboren, dan zou 
dat niet erg rechtvaardig zijn. Dan zou 
God om het zo te zeggen discrimineren!

Maar hoe komt het dat we zo denken? 
Want het is natuurlijk niet voor niks dat 
we die indruk gekregen hebben. Mis-
schien komt het omdat we een verkeerd 
idee hebben van wat geloven eigenlijk is. 
Voor veel mensen bestaat geloven hoofd-
zakelijk uit allerlei regels en plichten die 
je moet vervullen om bij God op een 
goed blaadje te komen: wekelijks naar 
de kerk of naar de moskee, allerlei gebe-
den opzeggen, vrome liederen zingen, 
bepaalde feestdagen vieren, regelmatig 

Het echte geloven kun je ver-
gelijken met de manier waarop 
een goede vader met zijn kind 
omgaat en andersom.

GELOVEN DOE JE MAAR IN DE KERK!

Dick Baarsen 

http://baarsen.com
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Erts-uitzending 

01/04/2009
www.erts.org

interview: Jean Bos

De internationale voetbalwereld zal binnenkort genieten van het 
wereldbekervoetbaltoernooi in Zuid-Afrika. De besten der aarde 
beslissen in negentig minuten wat ze waard zijn. Voor de voetbal-
liefhebbers onder ons zal het genieten zijn van de vele prachtige 
momenten op het groene graslandschap. Maar, mag het ook voor 
de getallenteerde spelers genieten zijn, ook na die merkwaardige 
momenten ? 

Het atheïsme 
had voor mij 
wel een aan-

trekkings-
kracht omdat ik 
zoveel mogelijk 
uit het huidige 

leven leek te 
halen. Dit leven 

had al meer 
dan genoeg te 

bieden.

Populariteit

TE DUUR VOOR ANDERLECHT …

De lat ligt hoog
Jean Bos, journalist ERTS 
evangelische radio en tv-
uitzendingen, zocht ex-
voetballer Eddy Deraeve 
op. Hij speelde bijna op het 
hoogste niveau in België. 
Dat sprookje ging helaas 
niet door. Dit is een verhaal 

over drinken, genieten, voetbal, en... 
geloven. 

Eddy: “Ik was eigenlijk atheïst. Ik 
moest van God of gebod helemaal 
niets hebben. Ik ging veel op stap 
en merkte in niets dat er een God 
bestond. Het atheïsme had voor mij 
wel een aantrekkingskracht omdat ik 

zoveel mogelijk uit het huidige leven 
leek te halen. Dit leven had al meer 
dan genoeg te bieden. Ik was daar-
bij verblind door het aanbod van de 
voetbalwereld.

Gaby: “Bij Eddy thuis waren ze met 
vier broers die goed tegen een bal-
letje konden trappen. Ludo en Guido 
speelden in de lagere afdelingen, Jos 
heeft heel wat Europese wedstrijden 
en één selectie voor de Rode Duivels 
achter zijn naam staan. En Eddy zelf, 
wel, zijn carrière leek een reuzen-
sprong voorwaarts te maken.”

Eddy: “Ik was een heel fanatieke 
voetballer. Voetballen was mijn leven. 
Indertijd speelde Hoeselt VV in vierde 
klasse, we speelden kampioen, naar 
derde klasse, weer kampioen, tweede 
klasse… Het ging zo vlug. We waren 
fier op onze prestaties, dronken op 
de overwinningen, de populariteit en 
mijn vriendenkring groeide. 

We beseften dat het huidige spelers-
niveau heel serieus begon te worden. 
Iedere zondag moest een redelijk 
hoog niveau gehaald worden en er 
kwam veel 3 tot 4 trainingsavonden 
aan te pas, wat betekende dat ik veel 
van huis was. 
In 1974 werd ik opgemerkt door de 
scouting van Anderlecht en mocht 
met Anderlecht aantreden in een 
internationaal jeugdtornooi in het 
Franse Toulon. We speelden tegen oa 
Brazilie, Zweden, Duitsland, Polen, ...
Een transfer was in de maak, maar liep 
verkeerd af bij de financiële overeen-
komst. De club vroeg wat teveel.

Er knakte toen iets bij mij, waardoor mijn inner-
lijke drijfveer plots stilstond. Ik meer begon meer 
te drinken. Ik bleef wel bij Hoeselt voetballen (2e 
nationale). Maar het zware traininigsschema en 
op zondag voetballen werd me teveel. Ik zette 
een punt achter mijn voetbalcarrière.”

Jean: “Heb je spijt gehad dat de carrière bij 
Anderlecht niet is doorgegaan?”

Eddy: Ja, daar had ik wel een beetje spijt van. 
Je weet natuurlijk nooit wat er anders zou 
gebeurd zijn. Soms loopt je leven totaal anders 
dan je het zelf in gedachten had. Ik heb trou-
wens echt genoten van het spelen in tweede 
klasse. Het is mooi geweest, hé. Maar misschien 
zou ik op die manier God nooit hebben leren 
kennen. God heeft me misschien beschermd 
voor andere zaken.”

Gaby: “Eddy was in de voetbal rechtsbuiten, en 
een goeie ook. Je wordt niet zomaar gevraagd 
voor een testwedstrijd voor Anderlecht. Geen 
wonder dus dat hij populair was, al lag dat niet 
alleen aan zijn traptechniek. Die populariteit 
heeft ook z’n prijs!”

Eddy: "Ik ben getrouwd met Gaby en wij 
hebben vier kinderen. Mijn vrouw kwam in 
1979 in contact met mensen van de kerk te 
Bilzen. Na de Bijbelstudies ’s avonds kwam ze 
heel blij thuis. Dit maakte me ontzettend boos. 
Ik verwittigde haar dat het om een sekte ging 
die op haar geld uit was. Om mijn vrouw dan 
toch een pleziertje te doen, ging ik een jaart 
later mee naar een optreden van Elly en Rik-
kert. Zij getuigden enorm van de verandering 
in hun leven en beweerden dat ze God persoon-
lijk kenden. In de pauze vertelde ik mijn vrouw 
dat ik graag naar huis wou gaan omdat ik me in 
dat optreden alleen maar verveelde. Maar we 
bleven en er gebeurde iets heel eigenaardig. 
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Elly en Rikkert bleven maar getuigen 
van hun geloof. Op een bepaald 
ogenblik daagde ik de God waar-
over zij spraken uit. Als Hij bestond, 
dat Hij zich dan maar eens liet zien. 
Ik kan het heel moeilijk beschrijven, 
maar ik ervoer een koude, waarbij 
God toch in mijn leven kwam. Ik was 
tegen het geloof maar toch vond er 
bij mij een onmiddellijke ommekeer 
plaats. Die avond kocht ik een Bijbel 
en een kruisje, zonder dat er iemand 
daartoe aandrong. Dit was in ieder 
geval een geweldige verandering.”

Jean: “En veranderde er dan precies? 
Je zei: 'ik kreeg het koud, ik voelde 
dat God in mijn leven kwam', hoe 
merkte je dat? Hoe liet God zich 
zien?”

Eddy: “God liet zich echt als een 
persoon zien, niet als beeld. Hij 
kwam echt in mijn leven en ik wist 
op dat moment: God bestaat. Dat 
is ondertussen 29 jaar geleden. Ik 
heb eigenlijk geen moment meer 
getwijfeld omdat Hij ook voelbaar 
is. Het is geen mythe, je voelt God in 
je leven. Hij is bij je, Hij zorgt voor je, 
Hij houdt van je. Niet alles loopt van 
een leien dakje, maar je kunt altijd 
naar Hem toe en je kunt op Hem 
vertrouwen.

Ik wilde dat verhaal, die verande-
ring, tegen iedereen vertellen en ik 
ben in mijn eigen dorp, in mijn eigen 
Bilzen, huis aan huis gegaan en heb 
verteld wie God is en wat God in 
mijn leven had gedaan. Vroeger was 

ik fel tegen geloven gekant, maar nu was ik des te 
meer overtuigd van God. Ik wilde meer weten over 
zijn liefdesbrief, de Heilige Schrift, de Bijbel. Daar 
wilde ik eigenlijk gewoon alles van weten. Ik was 
zo hongerig naar de Schrift dat één Bijbelstudie  
per week niet voldoende voor me was. Voor mij 
waren die avonden voedsel voor mijn ziel, net 
zoals je ook eten nodig hebt voor je lichaam. Ik 
hongerde naar het geestelijke voedsel.

Ik besef wel dat je het geloof niet kunt opdringen. 
Geloven is een persoonlijke keuze, en niemand 
kan je hiertoe dwingen. Maar ik was zo enthousiast 
dat ik dit wel eens vergat. Mijn vrouw Carla wees 
me met veel geduld op dit feit: het is alleen God 
die jou verandert. Je kunt biddend, pratend naar 
de Levende God gaan en vragen om met Hem een 
levende relatie aan te gaan.”

Eddy: “Weet je, als je veel geld uitgeeft, heb je 
ook veel ‘vrienden’. Als het wat minder gaat, laten 
bepaalde ‘vrienden’ je al heel snel vallen. Dan leer 

je pas je echte vrienden kennen.”

Op het moment dat ik christen werd, dronk ik heel 
veel. God heeft bij mij die drang om te drinken 
weggenomen. Ik werd erg ziek en heb ongeveer 
een jaar geworsteld met dit probleem. Nu drink 
ik al 27 jaar geen alcoholische dranken meer. Je 
populariteit zakt dan een beetje. Zo werd ik heel 
dikwijls de ‘bisschop’ genoemd. Ze lachten met 
mijn keuze maar het kon me eigenlijk niet deren, 
want er waren ook mensen die me om een gesprek 
vroegen, omdat ze ook die leegte in hun leven 
ervoeren. Het lijkt soms of voetbal die leegte kan 
vullen, maar als je dieper graaft en achter dat voet-
balwereldje durft kijken, merk je dat die leegte er 
nog altijd is.”

Jean: “Eddy, wat voor meerwaarde heeft het chris-

ten zijn in jouw leven? Hoe drukt 
zich dat uit?”

Eddy: “De meerwaarde in mijn 
leven is ontzettend groot. Vroeger 
leefde ik erop los. Maar dan krijg 
je wat tegenslagen en heb je niets 
om op terug te vallen. Als christen 
heb je een toekomst. Je weet waar 
je naartoe gaat. Ik heb een eeuwig 
leven van God gekregen en mijn 
leven nu, al word ik 70, 80, 90 of 100 
jaar of heel wat minder, is eigenlijk 

een doorgang. Sterf je vroeg of laat, 
je weet dat je naar God gaat.

Dat ik nu ook eens problemen heb, 
wordt soms verkeerd opgevat.  
Eén van mijn zonen is aan de drugs 
geweest en dit wil ik echt niet  
minimaliseren. Dit zet een enorme 
spanning op je leven en veroorzaakt 
veel ellende. Maar het verschil met 
de meeste mensen is dat je weet 
waar je als christen met je zorgen 
terecht kunt. Je deelt ze niet alleen 
met je vrouw of met je kinderen, 
je kunt ze ook delen met God en 
Hij geeft je echt kalmte en rust. De 
problemen gaan daarom niet weg, 
maar Hij helpt ze dragen.”

Ik heb een eeuwig leven 
van God gekregen 

en mijn leven nu, 
al word ik 70, 80, 90 of 100, 

het is een doorgang.

jou 

Ik was een heel fanatieke voetballer. Voet-
ballen was mijn leven. We waren fier op 
onze prestaties, de populariteit groeide.



M ijn voornemen was om 
toch enkele keren een 

visbarbecue te houden. Met, 
jawel, verse vis uit de Ouvèze, 
een rivier die door Vaison-
La-Romaine, een stadje in de  
Provence, stroomt.

Al weken was er geen druppel 
water gevallen, waardoor de 
rivier op zijn laagste peil stond. 
Daardoor was het water ook 
enorm helder. Je kon zowaar de 
vissen zien zwemmen. Vooral 

van op de oude Romeinse brug 
was dit voor de toeristen een waar 
schouwspel. Ikzelf was geplaagd 
door de glinstering van de zon op 
het water, maar van op de brug 
konden de toeristen kanjers van 
vissen in het water observeren. 
Je kunt je dan ook voorstellen dat 
er heel wat commentaar kwam. 
Dit commentaar werd dan nog 
eens versterkt door een duidelijke  
echo, doordat de rivier tussen 
twee rotsen stroomt. “Zou hij nu 
echt niet zien dat hij verkeerd 
vist? De vissen zitten die kant op?”, 
klonk het. “Ai, hij bakt er niet veel 
van. Het zit hier vol vissen en zo 
te zien, weet hij ze niet te pakken.” 
“Hij zou er beter met stenen naar 
gooien, hij zou meer resultaat 
bereiken.”

Het systeem dat ik gebruikte, was 
het ‘vliegvissen’. Een nepvlieg 
wordt door een speciale vislijn met 
een zwiepende beweging droog 
geschud. Zodra ze voldoende  
droog is, laat ik die vlieg landen op 
het water. Hierdoor krijg je echt de 
indruk dat een echte vlieg neervalt 
op het water. De bedoeling is dat 
de vis deze nepvlieg met zijn bek 
plukt van op het oppervlak. Wan-
neer ik dit zie gebeuren, moet ik 
meteen een ruk aan de lijn geven 
in de hoop dat de haak, op het 
uiteinde van de nepvlieg, in de 

Bijbel, Johannes hfstk. 3 vers 19)?

Sedert ik de Bijbel lees, werkt hij 
als een soort spiegel voor mijn 
leven. En dan ontdek ik dat heel 
wat gedachten, woorden en daden 
niet goed zijn. Ik zou ze liever ver-
bergen, zeker voor mijn omgeving. 
Maar het heeft natuurlijk geen zin 
om verstoppertje te spelen als je 
weet dat er een God is die alles 
doorziet. Het is dan beter om deze 
verkeerde gedachten, woorden en 
daden tot bij Hem te brengen. Op 
basis van de kruisdood en opstan-
ding van Jezus Christus weet ik dat 
Hij er komaf mee maakt, dat ik met 
een propere lei mag herbeginnen. 
Ik hoef me niet meer te verbergen. 
En dat is een enorme bevrijding.
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Laat me eerlijk 
zijn: ik geniet 

van het vissen, 
maar ik ben 

geen fanatieke 
visser. Mijn 
visvangst- 

acties lopen 
dan wel eens 
op een sisser 

uit. 

Meer van dergelijke cur-
siefjes van de hand van 

Yvan Thomas vindt je in 
het 68 pagina's tellende 

boekje 'God in Frank-
rijk', te verkrijgen in het 

Goede Boek.

ISBN 9789057982163.
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bek van de vis dringt. Daarna volgt een ‘strijd’ tussen 
visser en vis, waarbij het de bedoeling is dat jij de vis 
op het droge krijgt en niet omgekeerd.

Mijn verontwaardiging was echter groot toen ik vissen 
zag ‘ruiken’ aan de nepvlieg en meteen terug onder 
het wateroppervlak verdwijnen. Ik had de indruk dat 
ze ook, door de felle lichtstralen, het fijne draadje dat 
de nepvlieg verbond met mijn hengel, konden zien. 
Laat me eerlijk zijn: ik geniet van het vissen, maar ik 
ben geen fanatieke visser. Dergelijke vissers staan heel 
vroeg op, omdat de ochtend één van de meest uitge-
lezen momenten is om te vissen. Nee, ik laat er mijn 
slaap niet voor. Ik ga meestal vissen op de namiddag-
uren, wanneer de vissen waarschijnlijk zelf hun siësta 
houden en meestal geen grote honger hebben.

Behalve enkele vissen, net onvoldoende om een  
barbecue te organiseren, liepen mijn visvangstacties 
op een sisser uit. Uitgezonderd die ene keer, toen ik 
besloot om in de late uren te vissen. Ik kon toen nog 
amper de nepvlieg op het water zien, maar de vissen 
hadden hetzelfde probleem. Ze konden niet meer zo 
goed het onderscheid maken tussen echt en nep en 
bijgevolg maakte mijn visvangst die avond heel wat 
goed.

Tja, iets wat je in het volle licht doet, kan je moeilijk 
verbergen, niet? Zou het om die reden zijn dat de 
evangelist Johannes schreef: ‘Het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis 
dan van het licht, want hun daden waren slecht.’ (de 

VLIEGVISSEN Dieren, net als mensen  
hebben licht nodig. 

De duisternis verbergt vele zaken,  
maakt het onderscheiden moeilijk, 

maar in het volle licht  
kun je moeilijk iets verbergen.
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Misdrijf

Jan D. heeft onlangs en 
vluchtmisdrijf gepleegd, 
niet ver van zijn huis, in 
de Fissebosstraat. Het was 
gebeurd voordat hij er erg 
in had. Het ging ook alle-
maal zo snel. 

Er zat een beest langs de weg. 
Jan passeerde met zijn wagen. 
Pats….overreden… Jan dacht 
dat het een haas was. Hij wist 
het eigenlijk niet. Het was 
zeker geen kat, want katten 
kent hij (en zij hem). 

De geografische, steden-
bouwkundige, ecologische 
en territoriale factoren in acht 
genomen ging het bijna zeker 
om een doodgewoon konijn. 
Jan reed gewoon verder… 
Wie kent er het verschil tussen 
een haas en een konijn? Wie 
kent het onderscheid tussen 
een koolmees en een pim-
pelmees, tussen een botvink 
en een distelvink, tussen een 
boomklever en een winter-
koninkje, tussen… 
De verschillende dieren die de 
mensen kennen omdat ze in 

hun onmiddellijke omgeving wonen, 
kunnen zij op hun vingers tellen. Maar 
Gods schepping is zo rijk! 
In het Amazonegebied in Zuid-Amerika  
leven 700.000 (bekende) soorten 

Marcel Lenaerts

HET HEEFT NIET IN DE KRANT GESTAAN

insecten, 400.000 (bekende) soorten 
vogels, 250.000 (bekende) soorten 
gewervelde dieren. En er worden 
voortdurend nieuwe soorten  
ontdekt. 

Als God zoveel zorg besteedt aan onze “entou-
rage”, hoeveel zorg besteedt Hij dan wel niet aan 
ons! We hebben er geen besef van. God is zo groot, 
oneindig groot.



5 waarheden
wegwijzer

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven
en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...

1.	 De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.
	 Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou,  

want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende  
Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2.	 De afstand tussen de mens en zijn Maker is er
	 doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.
	 God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven 

in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen 
vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen 
vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede, omdat die schijn-
baar de meeste vrijheid biedt.

3.	 We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.
	 De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen  

om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit.  
Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug  
contact te maken met God.

4.	 Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.
	 Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft  

de straf voor je misstappen op zich genomen, toen Hij stierf aan het kruis. 
Als gevolg daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven.  
Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5.	 Geef je leven over aan Jezus Christus.
	 Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou, die je niet op eigen 

houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar 
God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. 
Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt 
Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter 
leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

die je moet weten over God

Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Naam: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

✃

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schrif-
telijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods 
Woord.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Ontdek de Bijbel
per post

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer?
Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur ‘m op, en jij of je kennis ontvangt per post  
voortaan viermaal per jaar Wegwijzer.

Je betaalt slechts e 7,5 voor een heel jaar. ✃

 Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: 	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik schenk een abonnement

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Abonnement
Wegwijzer...
is een uitgave van evangelische  
christenen. Er zijn wereldwijd  
honderdduizenden evangelische 
kerken. In België zijn er zo’n  
driehonderd door de overheid 
erkende evangelische kerken.  
(Je leest er meer over op  
www.alliantie.org). 
We geloven wat de Bijbel zegt  
over God en de mens.  
God heeft de mens lief en wil ons 
nieuw leven geven.

Coördinatie: Dieter Schleppi, 
p/a Moerkerksesteenweg 56,
8310 Brugge.

Tel.: 050 37 54 57
Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be

Redactie: Johan Leroy, Marieke  
Rommel, Dieter Schleppi, Yvan 
Thomas.

Vormgeving: Jehtron Wervik

© Overname van artikelen is mogelijk,  
mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

ERTS (Evangelische Radio en 

Televisie Stichting) verzorgt 

tv- en radiouitzendingen op 

de nationale zender. 

De radio-uitzendingen kunt 

u beluisteren elke 1ste en 3de 

woensdagavond van de 

maand, om 19 uur, en in de 

voormiddag op christelijke 

feestdagen, op Radio 1. 

De tv-uitzendingen kunt u 

bekijken op Canvas.

www.erts.org



leven moet voldoende breed zijn.

Breed
Ondanks soms mindere perioden in de econo-
mische ontwikkeling, die gepaard kunnen gaan 
met ontslagen en werkloosheid, is ons leven veel 
‘breder’ dan dat van onze voorouders. Er is een 
overvloedig aanbod van producten. Technische 
apparatuur zorgt voor allerlei comfort in huis. 
De auto brengt ons snel en gemakkelijk naar 
onze bestemming. Bungalowparken, campings 
en vakantiehotels maken verre reizen aantrek-
kelijk. Frisdrankjes, flacons zonne-
brandolie, koeltassen en nog 
veel meer vergezellen ons op 

Je hoeft het maar één keer 
te horen en je zingt het 
uit volle borst mee. Tot op  
vandaag heeft niemand 
kunnen achterhalen waar 
het vandaan komt. We weten 
wel dat in het midden van de 
vorige eeuw het melodietje 
als dansliedje bekend was. 
Maar componist en tekst-
dichter blijven vooralsnog 
anoniem. Wie met dat liedje 
toegezongen wordt, hoort 
daarin de wens van een ‘lang 
leven in de gloria’. Wat voor 
’n leven bedoelen we? En 
hoe lang mag of moet dat 
duren?

Lang
Vandaag worden we gemid-
deld minstens twee keer zo 
oud als onze voorouders in 
de 17e (Gouden) eeuw. Vol-
gens recente gegevens van 
het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) wordt de 
Belgische man in 2004 reeds 
gemiddeld 74,3 jaar. Voor de 
vrouw is dat al 84 jaar. Als de 
voorspellingen uitkomen, 
zullen deze leeftijden dit 
jaar stijgen tot respectieve-
lijk 76 en 81,5 jaar. En dan te 

bedenken dat rond het begin van de 
vorige eeuw de gemiddelde levens-
verwachting slechts 50 jaar was.

Toch is ook 70 of 80 jaar niet zoveel. 
Er zijn dieren en planten die veel 
langer leven. De reuzenschildpad 
bijvoorbeeld kan wel 150 of zelfs 200 
jaar worden. En in de bergwouden 
van Californië zijn mammoetbomen 
geveld die zo’n 2000 tot 2500 jaar oud 
bleken te zijn. In de geschiedenis van 
de volkeren is er een tijd geweest dat 
de leeftijden van mensen veel hoger 
waren dan vandaag. In het Midden-
Oosten hebben mannen geleefd die 
honderden jaren oud zijn geworden. 
Een heel bekende is Noach. Je weet 
wel, de man die een groot schip 
moest bouwen, dat bekend staat  
als de ‘ark van Noach’. Toen hij stierf, 
was hij 950 jaar. Een ander, bekend 
van het gezegde ‘zo oud als…’, is 
Methusalem. Hij spant de kroon met 
969 jaar.

In goeie omstandigheden, willen 
mensen best lang(er) leven. Gezond-
heid, een leefbaar milieu, werk en 
vooral voldoende inkomsten moeten 
dat langere leven dan wel de moeite 
waard maken, want een voortdurende 
strijd om te overleven is weinig aanlok-
kelijk. Met andere woorden, dat langere  

lke Vlaming kent het verjaardagsliedje bij uitstek: ‘Lang zal hij of 
zij leven in de gloria’.E

Het woord ‘gloria’, afkomstig 
uit het Latijn, duidt ook op 
heerlijkheid en luister zoals 
die van God uitgaat en om 
Hem heen is. Eenvoudig 
gezegd: een toestand zonder 
zonde, ziekte, pijn, lijden, 
moord en doodslag, onrecht.
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Uit: Leven en kracht.

Lang leven

IN DE GLORIA

Gezondheid, 
een leefbaar 
milieu, werk 

en vooral 
voldoende 
inkomsten 

moeten het 
langere leven 
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steeds meer vakantiekilometers. En 
dus genieten we elders in de wereld 
van water, bossen, oude bouwwer-
ken en de ondergaande zon.

Lang en breed en diep

Zo kun je lang en breed praten over 
het leven.

Op school leren we dat lengte x 
breedte oppervlakte is. Als je alleen 
de lengte en de breedte van het 
leven in het oog houdt, heb je het 
over een oppervlakkig leven.

Op school leren we ook dat lengte 
x breedte x diepte (of hoogte) 
inhoud geeft. Naast lengte en 
breedte heeft een mens diepte 
nodig om tot inhoud te komen. Nu 
kun je er lang en breed over discus-
siëren hoe het leven inhoud krijgt. 

Schrijvers, filosofen, pedagogen en 
anderen hebben daar al veel diep-
zinnige woorden over gezegd en 
geschreven.

Als tiener kreeg ik een boek in 
handen (ik heb het nog steeds) dat 
die lengte, breedte en diepte van 
het leven met elkaar in verband 

brengt. Ik kwam er toen ook achter dat overal ter 
wereld, al eeuwenlang, mensen dat boek gelezen 
hebben en nog steeds lezen. Sommigen vertellen  
op tv, in tijdschriften en tijdens bijeenkomsten 
hoe het lezen van dat oude boek hun leven inhoud 
heeft gegeven. Opvallend detail daarbij is dat 
elke keer de naam van de hoofdpersoon wordt 
genoemd: Jezus. Het boek zegt dat deze Jezus God 
is, God die als een kind op aarde geboren wordt.

Als je naar de woorden van Jezus luistert, dan merk 
je dat Hij alles af weet van de lengte, de breedte en 
de diepte van het leven. Hij maakt duidelijk waarom 
we maar zo’n beperkte tijd van leven hebben.

Hij vertelt ons dat de breedte welis-
waar niet onbelangrijk, maar wel heel 
betrekkelijk is. En over de diepte zegt 
Hij dingen die op aarde nooit eerder 
zijn gehoord.

Maar wat het allermeest indruk maakt 
is, dat Hij bereid was om Zijn leven te 
geven voor mensen zoals u en ik. Door 
Zijn dood aan een kruis én Zijn opstan-
ding uit de dood is het mogelijk dat ons 
leven inhoud krijgt.

Lang leven in de gloria

Ik kom nog even terug op ons nationaal  
verjaardagslied. Daarin betekent ‘gloria’ 
zoiets als geluk en aanzien. Maar dat 
woord ‘gloria’, afkomstig uit het Latijn, 
duidt ook op heerlijkheid en luister  
zoals die van God uitgaat en om 
Hem heen is. Eenvoudig gezegd: een  
toestand zonder zonde, ziekte, pijn, 
lijden, moord en doodslag, onrecht.

Zo gezien is het alom bekende verjaar-
dagslied dus zelfs een heel ‘gelovig’ lied. 
Je wenst degene die je toezingt, een 
lang leven in Gods glorieuze nabijheid! 
Ik hoop dat jij een lang en gelukkig 
leven zult hebben, en dat een zekere 
breedte er niet aan zal ontbreken. Maar, 
en dat hebt je inmiddels wel begrepen, 
de diepte komt er pas in als je Jezus 
heel persoonlijk leert kennen. Alleen 
door Hem krijgt het leven inhoud.

Als tiener kreeg ik een boek in 
handen dat die lengte, breedte 

en diepte van het leven met 
elkaar in verband brengt.
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Voor het andere boek
naar …

vzw uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team geeft je 
graag advies voor een geslaagde aankoop.

web: www.hetgoedeboek.be

Verzending door heel Vlaanderen

Brugge : Moerkerksesteenweg 56
8310 Sint-Kruis (Luc en Anke Hoedt)
050 37 54 57

  brugge@hetgoedeboek.be
  Di. tot zat.: 10-12u. en 14-18u.
  Ma. gesloten.

Genk : Vennestraat 345
3600 Genk (Bouke en Karin Middelbos)
089 30 58 86 
 genk@hetgoedeboek.be

  Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18u. 
  Zat.: 10-17u.

Gent : Grotesteenweg-Noord 15
9052 Zwijnaarde (Dirk De Baere en team)
09 220 17 02 
 gent@hetgoedeboek.be

  Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u. 
  Zat.: 13.30-17u.

Leuven : Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee (Ger en Linda Smit)
016 25 93 83 
 leuven@hetgoedeboek.be

  Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u.
  Zat.: 10-17u.

Kortrijk : Overleiestraat 16
8500 Kortrijk (Annie Thermote)
056 35 78 99

  kortrijk@hetgoedeboek.be
  Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18u.
  Zat. 9.30-12 en 14-17u.  Di. gesloten.

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.
Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.
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meisjes had verkracht en ver-
moord. Hij werd veroordeeld tot 
de elektrische stoel. Het interview 
vond plaats in de gevangenis op 
de laatste dag van zijn leven. De 
volgende dag werd hij geëxecu-
teerd. In dat interview vertelde hij 
hoe hij zover was gekomen. 

Normaal gezin
Hij groeide op in een goed gezin, 
er waren geen problemen thuis, 
hij had leuke vrienden en ook op 
school ging het goed. Maar de 
ellende begon, zei hij, toen hij op 
twaalfjarige leeftijd voor het eerst in 
aanraking kwam met pornografie.  
Dat vond hij in een vuilnisbak op 
straat: tijdschriften, stripboek-
jes en detectiveverhalen waar  
seksueel geweld in voor kwam. 
Dat kreeg hem te pakken. Hij ging 
op zoek naar meer en raakte er als 
puber aan verslaafd. Zogenaamde 
zachte porno bevredigde hem al 
gauw niet meer. Net zoals bij alle 
verslavingen ging het van kwaad 
tot erger, van zacht naar hard. Hij 
raakte steeds meer verslingerd aan 
harde en gewelddadige porno.
Ondertussen was er met hem 
aan de buitenkant niets aan de 
hand. Niemand merkte iets onge-
woons aan hem. Het speelde zich 
allemaal in het geheim af, in zijn 
fantasie. Daar waren dan ook alle 
remmen los. In gedachten bedreef 
hij de meest gruwelijke dingen.

Alleen had hij daar wel steeds 
sterkere prikkels van buitenaf 
voor nodig. Het kwam zelfs zover 

e kranten staan 
de laatste tijd bol 

van de zedenmis-
drijven. Je wordt 
er niet goed van. 
“Politie machteloos 
bij vrouwenhan-
del.” “Judotrainer 
vast om ontucht 
met jongens.” “Kin-
dermisbruik over 
de grens schrikba-
rend.” “Misbruik 
door katholieke 
priesters in Neder-
land en Duitsland 
komt nu pas aan 
het licht.” …

De krantenartikelen over Marc 
Dutroux, de 38 jaar oude werk-
loze staalarbeider en elektricien, 
die kinderen roofde, misbruikte 
en vermoordde, staan nog altijd 
in ons geheugen gegrift. Zelfs al 
is dit jaren geleden. Dutroux ver-
diende daarbij met zijn daden 
grof geld. Er zijn blijkbaar heel 
wat lieden die veel geld willen 
neertellen om zich in het geniep 
te kunnen vergapen aan wat 
hij allemaal met die kinderen 

uitspookte. Je vraagt je af wat 
al die mensen bezielt en hoe ze 
ooit zover gekomen zijn. Zijn het 
geboren misdadigers? Hebben ze 
misschien een erfelijke afwijking? 
Zou het komen door het milieu 
waarin ze opgegroeid zijn? Of zijn 
er nog andere oorzaken? 

Een paar jaar geleden was er op 
tv eens een interview met een 
Amerikaanse lustmoordenaar, 
Ted Bundy, die een groot aantal 

D

dat de meest harde films en video’s hem op den 
duur niet meer bevredigden. Daardoor groeide een 
onweerstaanbare drang tot de laatste stap: seksueel  
geweld in het echt. Maar die drempel was erg hoog. 
Zijn gezond verstand, zijn menselijke besef van goed 
en kwaad en de vrees voor de gevolgen, hielden  
hem nog een jaar of vijf, zes tegen. Maar het werd 
een steeds grotere obsessie. 
Op een kwade dag nam hij het fatale besluit. Om het 
laatste restje weerstand 
bij zichzelf te breken, nam 
hij zijn toevlucht tot de 
alcohol en beging daarna 
zijn eerste moord.

Onweerstaanbaar
De volgende morgen ging 
hij door een hel: toen was 
hij weer volkomen nuch-
ter en zag kristalhelder 
wat er was gebeurd en in 
welke situatie hij beland 
was. Maar het duurde 
niet lang of de onweer-
staanbare zucht om zich 
te laten gaan diende zich weer aan en de tragedie 
herhaalde zich. Tot achtentwintig keer toe... 
Toen hij voor de eerste keer werd verdacht en opge-
pakt, kon niemand die hem kende zich voorstellen 
dat hij tot een lustmoord in staat was. Hij werd 
dan ook verschillende keren vrijgesproken wegens 
gebrek aan bewijs. Maar uiteindelijk kwam alles 
aan het licht en werd hij tot opluchting van velen  
veroordeeld tot de elektrische stoel. 

Niet lang voor zijn terechtstelling kwam hij tot bezin-
ning en in dat laatste interview probeerde hij nog te 
waarschuwen voor de gevaren van pornografie. 

Media
Hij zie: “De mensen moeten zich goed realiseren dat 
degenen die zich zo makkelijk laten meeslepen door 

24 25

Sander Noorman 

Uit 
zoektocht naar god

Ontsporing

IN HET SPOOR VAN TED BUNDY? 

Niemand 
merkte iets 
ongewoons 

aan hem. Het 
speelde zich 

allemaal in het 
geheim af, in 
zijn fantasie. 

Daar waren dan 
ook alle rem-

men los.

“De mensen 
moeten zich goed 

realiseren dat 
degenen die zich 
zo makkelijk laten 

meeslepen door het 
geweld in de media 

en vooral door 
gewelddadige 

porno, geen gebo-
ren monsters zijn."



het geweld in de media en vooral 
door gewelddadige porno, geen 
geboren monsters zijn. Het zijn uw 
zonen en uw echtgenoten. We zijn 
opgegroeid in normale gezinnen. 
Pornografie kan tegenwoordig in elk 
huis toeslaan en een kind overwel-
digen. Het roofde mij weg uit ons 
gezin dertig jaar geleden. En hoe 
ijverig mijn ouders ook waren (en ze 
waren ijverig en beschermden hun 
kinderen zo goed ze konden), en 
hoe goed ons christelijke gezin ook 
was (en we hadden een echt goed, 
christelijk gezin), er is gewoon niets 
wat je beschermt tegen de verwoes-
tende krachten die loskomen in 
een maatschappij die alles zomaar  
toestaat.” 

Lust voor het oog
Weet je, Ted Bundy vond de fatale 
porno als twaalfjarige jongen buiten 
de deur in een vuilnisbak. In die tijd 
lagen deze zaken nog niet in elk 
gezin voor het rapen. Het was toen 

nog min of meer een uitzondering als je er op die 
leeftijd mee in aanraking kwam en eraan verslaafd 
raakte. 

Op het verkeerde been gezet
Maar dat is nu anders sinds de opkomst van het 
internet. Iedereen die over een PC beschikt, kan 
met enkele muisclicks niet alleen de hele wereld 
in huis halen maar ook de meest gewelddadige en 
mensonterende pornobeelden. Meisjes, vrouwen 
zelfs mannen en kleine kinderen worden als lust-
objecten getoond. 

“Ach man, waar maak je je druk over”, zeg je  
misschien. “Wie leest die dingen nu? Als je je eraan 
stoort, dan lees je ze toch gewoon niet?”

Toch zijn er veel mensen die moeilijk weerstand 
kunnen bieden en er als een magneet naar toe 
worden getrokken: opgroeiende jongens en ook 
mannen die vaak al in hun puberteit onder invloed 
van porno op het verkeerde been zijn gezet. 

En denk nu niet dat er weinig op gereageerd 
wordt! Ik heb de cijfers niet bij de hand, maar 
de bedragen die deze praktijken opleveren, zijn 

De ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’ wordt vol-
gens het internationale diagnostische handboek van 
de psychiatrie DSM-IV vooral gekenmerkt door soci-
aal onaangepast gedrag en wetsovertredingen. 

De hippocampus en de amygdala, zorgen er samen 
voor dat mensen gedragingen en situaties mijden die 
onaangename gevolgen voor hen kunnen hebben. 
Wanneer dat mechanisme al op jonge leeftijd gebrek-
kig functioneert, leert het kind moeilijker dan gezon-
de leeftijdgenootjes dat het anderen geen pijn mag 
doen.

Cortex cingularis anterior

gigantisch. En daardoor krijgt de seks-
maffia steeds meer invloed.

Wat je zaait, oogst je weldra
We hebben er geen idee van wat de 
gevolgen ervan zullen zijn. In de tijd 
dat Ted Bundy voor het eerst in aan-
raking kwam met deze zaken, was 
porno in de meeste gevallen alleen 
nog maar te vinden buiten de deur. 
Maar weet jij wat de gevolgen zullen 
zijn, nu de meest schunnige beelden 
elke dag binnen handbereik liggen 
van onze opgroeiende kinderen? 

Alles wat er tot op de dag van van-
daag gezaaid wordt aan smerigheid 
in de gedachten van de opgroeiende 
jeugd, kan moeilijk weer worden terug-
gedraaid. Wat je zaait, zul je ook oogsten. 
Dat is een wet zonder uitzondering.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Iedereen die over een PC beschikt, 
kan met enkele muisclicks niet 
alleen de hele wereld in huis halen 
maar ook de meest gewelddadige en 
mensonterende pornobeelden.
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“Sommigen worden voortgedreven door de 
hang naar geld en de schijnbare zekerheid 
die dat geeft. Anderen laten zich voortdrijven  
door de behoefte om geliefd te zijn of door de 
zoektocht naar seksuele bevrediging. Weer 
anderen worden voort gedreven door de 
honger naar succes, bekendheid en invloed. 
Madonna heeft bijvoorbeeld gezegd: ‘Ik 
ben pas gelukkig, als ik net zo bekend ben als 
God...’.

Anderen zijn tot de ontdekking gekomen 
dat we alleen in Jezus Christus de zin en 
het doel van het leven vinden. De golfer 
Bernhard Langer zei tijdens een tv-inter-
view: ‘In het leventje dat wij (vooral topspor-
ters) leiden, draait alles om geld en wie je 
bent, wie je kent en wat je hebt, en toch zijn 
deze dingen niet het allerbelangrijkst. Ik denk 
dat mensen die al deze dingen hebben, zich  
realiseren dat -zelfs wanneer zij al hun 
doelen bereikt hebben, en zij al die verlangde  
miljoenen op de bank hebben staan, en al die 
dure sportauto’s bezitten en alle plekjes op de 
wereld hebben gezien- er toch een leeg gevoel 
in hun leven overblijft. Ik geloof dat alleen Jezus 
Christus die leegte vult.’”
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